
Ik word de laatste tijd vaak
lastig gevallen door een

man van mijn sportclub. Hij belt
me zelfs thuis op.  Ik heb hem al
gezegd dat hij stoort, maar hij
houdt niet op. Wat kan ik doen?
Greta (38) uit Olen 

In het strafrecht heet
stalking belaging. Een
stalker of belager is ie-
mand die de rust van een
medeburger verstoort
en overgaat tot hande-
lingen waardoor een
medeburger zich sub-
jectief gestoord voelt in
diens normale vrije han-
delen en veiligheidsgevoel. Stalking en belaging
is aldus een perceptie-misdrijf. Van zodra het
slachtoffer zich verontrust voelt door een be-
paald gedrag van een derde en dit duidelijk
maakt, dient deze derde zich van deze daad te
onthouden, hoe onschuldig deze daad ook ob-
jectief lijkt. Zo is het sturen van bloemen of het
zenden van brieven al dan niet voorzien van lief-
desverklaringen op zichzelf geen misdrijf. Het
blijvend aanhoudend toezenden van bloemen,
geschenken, brieven, ondanks duidelijk signaal,
maakt een en ander evenwel verontrustend en
kan aldus belaging uitmaken.
Wat kan je ertegen doen? Bemiddeling is zinloos
omdat de belager juist geniet van het contact.
Een hard strafrechtelijk optreden is enkel zinvol
wanneer er op korte termijn zeer kordaat wordt
opgetreden. Een klacht met burgerlijke partij-
stelling voor de onderzoeksrechter is vaak een
kordate maar te langdurige aanpak. Wat ik advi-
seer, is naast een klacht met burgerlijke partij-
stelling en burgerlijke procedure in kortgeding
te gaan.  Daarin kan de rechter de stalker een ver-
ontrustings-, straat- of communicatieverbod
opleggen op  straffe van een dwangsom van dui-
zend euro en meer.

HELP, IK WORD 
GESTALKT!

EX-FILES

Mitch (21) «Serge was niet zoals ik
me dat had voorgesteld. We hadden
elkaar leren kennen via een chatlijn en
dit was onze eerste date. Hij zag eruit
als een bouwvakker, wat hij ook was.
Hij droeg een marcelleke. Hoewel hij
kleiner was dan ik, had hij een stoer 
lichaam. Dat was wel wennen. Zelf
ben ik een heel ander type. Ik werk als
haarstylist en ben erg verzorgd. Maar
toch trok hij me aan. Ik was zeventien
en had me nog niet geout. Serge zou
mijn eerste vriendje worden. Ik vertel-
de mijn ouders en vriendinnen dat ik
een relatie had. Maar ik deed alsof het
om een meisje ging!»
«Ik vluchtte vaak naar Serge. Al vlug
kende iedereen in zijn omgeving ons
als Mitch en Serge, terwijl ik het in mijn
kring nog bekend moest maken. 
Uiteindelijk heb ik de waarheid 
verteld. Mijn vriendinnen hadden 
vermoed dat ik homo was, maar toch
kwam het als een schok. Gelukkig
hadden ze begrip. Mijn zus reageerde
goed. Ach, zei ze, nu begrijp ik je veel
beter. Bij mijn ouders werd het slecht
onthaald. Ze hadden het idee dat ik
homo zou zijn, onder het tapijt 
geschoven. Ik keek ertegen op Serge

voor te stellen. Hij was zoveel 
ouder en dat vonden ze vast
een bezwaar.»
«Ik voelde me erg tot hem
aangetrokken. Maar er 

zaten addertjes onder het
gras.  Zijn vrienden
waren bouwvakkers
en met hen kon ik het
niet zo goed vinden.
Mijn vrienden 
waren anders. 
Serge en ik zijn er
vier jaar in geslaagd
onze relatie gaande

te houden, maar
toen zag ik het niet

meer zitten. Toch is
het fijn hem terug te

zien. Misschien dat dit
interview ons toch weer

samenbrengt!»

Serge (31) «Mitch is lief en heeft hele
mooie ogen. Maar onze werelden zijn
zo verschillend! Hij is vrouwelijk in
zijn denken. Bovendien is hij jonger
van geest. Flamboyant, onbezorgd!
Zelf sta ik al verder. Ik verzorg mijn
gehandicapte broer, en dat geeft me
toch meer bagage. De eerste twee
jaar leken Mitch en ik elkaar aan te
vullen. Ik deed veel moeite. Hij wilde
een kapsalon en dus heb ik er thuis
één ingericht. Ik gaf me helemaal,
maar hij heeft op mijn hart getrapt.»
«Natuurlijk heb ik mindere kanten. Ik
ben niet romantisch – dat is  mijn
mannelijke natuur. Ik ben geen prater,
wat maakt dat onenigheden niet 
altijd worden uitgesproken. Het is
tweemaal uit geraakt. De eerste keer
maakte ik er een einde aan en twee
maanden geleden deed Mitch dat. Ik
zit ermee, maar het is niet zo dat ik er
depressief van word. In mijn leven
heb ik echt verdriet gekend – dat is
anders. Misschien is het ook zo dat ik
onze breuk
niet aan-
vaard. Ik
hou nog van
Mitch. In
bed is het
echt super. Hij houdt
ook nog van mij en
dus zou het goed
kunnen komen. Maar dan
moet hij me aanvaarden. Als
je de hele week in de bui-
tenlucht werkt, ben je
op vrijdagavond te
moe om uit te gaan.
Bovendien is mijn
hobby een twist-
punt. Ik rijd voor een
ceremoniebedrijf
met mijn limousine.
Maar daar ben ik niet
het hele weekend mee
bezig. Van mijn kant
heb ik geen zin om mee
te gaan naar defilés.»
«Een latrelatie zou de 
oplossing kunnen zijn.
Mitch vindt dat geen ech-
te relatie, maar zo kunnen
we vaak samen zijn en 
krijgen we ademruimte.
Om een of andere reden
komen we altijd weer bij-
een. Dus waarom het niet
zo proberen?»
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Hij is zo
anders 
dan ik

Ik wil hem
nog steeds
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